Het Eesterlied - Dinand

Vage kennis, oude gabber
mantelzorger en buurvrouw

Gaan vanmiddag weer genieten
in het Eester buurtgebouw

De een die komt er voor de koffie
De ander knoopt een praatje aan
Dan kan het zomaar gebeuren
dat er vriendschappen ontstaan

Gewone mensen komen samen
Op een creatiever niveau

O dat nieuwe Eesterstekkie
kregen wij echt niet cadeau

Wij werkten allemaa-haal samen
Aan deze plek, ja dat is waar

Nu zijn wij hier allen samen

en hebben t fijn voor elkaar

De Eester Buurt CooOperatie
bestaat alweer menig jaar

Wat een fijne buren tref ik

met zijn allen bij elkaar

Allemaal anders maar toch samen
in deze moderne tijd

is dat altijd weer gezellig

wat een gemoedelijkheid

Aan dit liedje komt een einde

het feest is alweer voorbij

Mensen wees nu niet te droevig

Een nieuw festijn ligt in het verschiet
Napraten nog bij een drankje

de a-afsluiting van t gegons

Ja, de Eester is iets prachtigs

Ja de Eester is van ons



